Het Grote Eribelle Klutslied

Melodie: Aan het strand stil en verlaten
Tekst: Véronique

Onze kleine Eribelle, meer dan 30 jaartjes oud

Dapper meisje, klein begonnen, is ons fijnste stukje goud
Mooi gebouwd, een rank figuurtje, jaartjes worden niet geteld
Als we gaan dan met zijn allen, op een heel groot campingveld
Horen graag de complimenten: wat is dat een mooie meid
Houdt ons jong van lijf en leden, en is onze vrije tijd

Onze kleine Eribelle, brengt ons allen weer bijeen

Vol verwachting hoog gespannen, reden wij heel snel hierheen
leder jaar 't zelfde liedje, maar een and’re melodie

Steeds een andere kampeerplaats, keuze uit een land of drie
Samen maken wij ‘t gezellig, leuk elkaar weer eens te zien

Zie ons zitten in de voortent, zeker met een man of tien

Onze kleine Eribelle, zoals zij is er maar één

‘s Ochtends gaan we met zijn allen, naar iets heel bijzonders heen
‘s Middags slaan wij aan het klussen, met een glaasje in de hand
Daarna springen we met zijn allen, heerlijk lekker uit de band
Samen maken wij 't gezellig, niemand zit er voor de buis

En wat is het grote raadsel: wie neemt de bééééker mee naar huis?!



